
Hoofdstuk I Tafelmanieren


in dit verhaal:

 

Stronkje Spruiteblad en Totem

Primula Tuinzaad

Huppel Tuinzaad

Vossebes Tuinzaad

Jodokus Tuinzaad

Jodokus komt niezend 
en hoestend uit zijn 
werk als hij Stronkje 
tegenkomt.

'Hemeltjelief, 
Jodokus, dat klinkt 
niet zo lekker', zegt 
ze.

'Nee buurvrouw, de 
hele familie is 
grieperig. Ik voel me 
echt geradbraakt en ik 
kan haast niet 
ademen’.

'Ik heb een goed idee', 
zegt Stronkje, 'Kom 
morgenavond met je 
kinderen bij me eten. 
Ik maak iets lekkers 
om de griep snel uit 
jullie lichamen te 
verwijderen.’
'O Stronkje, wat aardig van je, dankjewel!', zegt Jodokus verheugd, 

want hij weet hoe goed Stronkje is in genezingen.




De volgende dag komt een snotterige  en hangerige familie Tuinzaad bij Stronkje aan die al 
gezellig de tafel heeft gedekt. Het ruikt er al heerlijk.

Maar eerst krijgen ze verwarmende egelkop-met-lindebloesem-thee.

Vossebes heeft een groene klodder aan haar neus hangen als ze gretig een fris-en-fruitig-koekje 
pakt dat Stronkje haar presenteert.

'Vossebes! Snuit eerst je neus!', zegt Jodokus streng.

Braaf pakt Vossebes haar zakdoek.


Nadat ze gezellig 
gekletst hebben, 
de familie 
Tuinzaad met 
bedobde 
stemmen, gaat 
Stronkje nog wat 
kleine dingetjes 
aan het eten doen 
en nodigt ze dan 
aan tafel.

Eerst is er de 
vermaarde 
Stronkje-soep. 
Met geheime 
ingrediënten maar 
met een groot 
gehalte aan 
gember.




 

De Tuinzaden 
vinden het 
heerlijk en al 
gauw 
beginnen hun 
ogen en 
neuzen te 
lopen. Ze zijn 
voortdurend 
in de weer om 
hun neuzen te 
poetsen.

Daarna 
serveert 
Stronkje een 
gestoofde 
groenteschotel 
met gebakken 
ui- en 
knoflook-
koekjes erbij.


Huppel krijgt een hoestaanval en schraapt daarna rochelend zijn keel.
'Heb jij nog slijmsnot in je keel?', wil Vossebes weten van Huppel.

Huppel doet zijn mond open om Vossebes te laten zien dat hij het net heeft 
weggeschraapt. Belangstellend tuurt Vossebes in de opengesperde 
konijnenbek.'Vossebes! We zijn aan het éten!', roept Primula bestraffend.

Geschrokken klapt Huppel zijn mond dicht en Vossebes gaat beschaamd recht 
zitten.
'Geeft niets hoor jongens, daarvoor zijn jullie immers bij mij. Om de ziekte los 
te maken zodat die er versneld uitkomt en jullie morgen weer beter zijn. In de 
groente zit artisjok, vlierbessen, walnotenblad en groene kool. En nog wat 
specerijen. Dat maakt dat jullie vannacht goed gaan zweten. En dan hoeven 
jullie nog maar een paar keer je neus te snuiten en te hoesten en dan zijn jullie 
weer beter', legt Stronkje uit.

Opgelucht smult iedereen verder.




Dan komt het toetje, tot grote vreugde van iedereen citroenijs met salie en peper. Zo pittig dat 
iedereen met rode hoofden aan tafel zit. Jodokus voelt tot zijn opluchting dat de benauwdheid op 
zijn borst zo goed als verdwenen is.

Ineens geeft Huppel een harde kuch. 'Sorry', zegt hij met een rood hoofd.

'Wat ruikt het opeens eigenaardig', mompelt Primula.


Dan kijkt 
Vossebes 
verschrikt en 
geeft ook een 
harde kuch, 
maar daarna 
horen ze een 
soort 
toetergeluid. 
Even later valt 
Totem van de 
muur en zit 
iedereen 
(behalve 
Stronkje, die 
naar Totem 
snelt) aan tafel 
heel beleefd te 
doen alsof er 
niets aan de 
hand is…




